
 Op de kop staat een boodschap aan jezelf.
Het boek krijgt een kaft. Kies je voor een
roman of ben je iets aan het leren?
Er ligt nog iets bij, maar wat is dat?
Op de achtergrond zegt iemand iets tegen je. 
Achter de kop is een raam, wat zie je als je
daar doorheen kijkt?

Pak een wit vel en een stift of pen. Teken jouw
kop en boek om mee te beginnen, en... teken mee:

1.
2.

3.
4.
5.

Tekende je samen met anderen? Dan is het nu
heel leuk om jullie tekeningen te vergelijken! 

MEETEKENEN


